
Hoi, wij zijn Indy en Lizzy! Wij zitten op de Roald Dahlschool in Zwaag.  
 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen op de wereld vrij kan leven. 
En wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd vinden wij verschrikkelijk. 
Onze school heeft dit monument achter ons geadopteerd, 
omdat wij het belangrijk vinden om terug te denken aan de Tweede Wereldoorlog en 
deze niet te vergeten.  
We gaan nu een gedicht voordragen dat we zelf hebben geschreven en bedacht. 
 
De titel van het gedicht is: Vrijheid. 
 
Vrijheid heeft niets te maken, 
met zomaar alles kunnen zeggen. 
Vrijheid is het recht jezelf te zijn, 
zonder dat uit te hoeven leggen. 
 
vrijheid, dat is lekker spelen  
op de plek waar jij mag zijn  
vrijheid, is eerlijk delen 
zonder angst geweld of pijn 
 
vrijheid is niet elkaar uit mogen schelden  
en overal je mening over geven 
vrijheid is jezelf mogen zijn en doen wat je leuk vind  
want zo werkt een kinderleven . 
 
met vrijheid moet je wat doen  
al was dat wel heel anders toen 
 
In de Tweede Wereldoorlog, 
was dat heel naar voor de Joden 
overal stond: “voor joden verboden”  
 
adolf hitler wilde ze vernederen, daarom  
kreeg elke Jood een ster 
Wat hij toen heeft gedaan gaat 
voor ons echt veel te ver 
 
hopelijk stoppen de oorlogen snel 
en kunnen alle mensen weer vrij leven. 
want dan kunnen we elkaar meer liefde geven 
 
Voorgelezen door Lizzy van der Velden en Indy Renshoff op 4 mei 2024 


