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1. EERSTE PRIJS: TWEEDE WERELDOORLOG 
Voor doden die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog 
De zon is voor jullie ondergegaan 
En voor ons opgekomen 
Nog steeds herdenken wij jullie 
Op 4 en 5 mei 
Ieder jaar weer 
Twee minuten stilte 
Toch leven er nog mensen in oorlog 
Daar is geen vrede 
Hier is het wel vrede 
Hitler was de baas 
Hij was een idioot 
Joden mogen er zijn 
Islamieten mogen er zijn 
Christenen mogen er zijn 
Hindies mogen er zijn 
Iedereen is gelijk 
 
Lea van Raaphorst, groep 6\7 Montessorischool 
 

2. TWEEDE PRIJS: VREDE OF VRIJHEID. 
Met oorlog komt vaak ook geweld mee. 
Na oorlog is er vaak vrede, 
Maar na oorlog is er niet altijd vrijheid. 
Vrijheid bestaat uit een eigen mening, een eigen keuze en een eigen pad. 
Als je de mening hebt en mag uiten, 
Die keuze heb gemaakt en mag delen, 
En dat eigen pad heb gevonden en mag betreden. 
Ben jij vrij, en leef je in vrijheid. 
 
Annalysia Audiffred, groep 8 Het Ooievaarsnest 
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3. DERDE PRIJS: MISSCHIEN WEL DE LAATSTE STAP 
Bommen vielen, vuur en pijn, huizen storten in, angst, zo klein. 
Soldaten liepen door de straat, niemand wist hoe lang het duren . 
De lucht was donker, vol gevaar, vliegtuigen vlogen heen en naar. 
Bommen vielen, huizen stuk, mensen renden, overal druk. 
 
Eten was er bij na niet, de honger maakte veel verdriet. 
Treinen kwamen, namen mee, kinderen huilden, mensen keken mee. 
Waar ze heen gingen, wist haast geen, maar rook steeg steeds om hun heen. 
 
Een meisje schreef, in het achterhuis, dromen groot, 
Haar stem zo stil als een muis. Een kleine kamer, geen geluid, 
De wereld die hen niet meer ziet. Een meisje schrijft, 
Haar hart zo groot, maar buiten loert de angst, de dood. 
 
De deur vloog open, stemmen schreeuwen, niemand kan het lot beweren. Haar 
woorden blijven, zwart op wit, zodat de wereld het nooit vergeet. 
 
Evi Timmer, groep 8, IKC Socrates  
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4. EERVOLLE VERMELDING: 80 JAAR GELEDEN WAS HET EINDELIJK VOORBIJ 
De Tweede Wereldoorlog kwam aan zijn eind 
We zijn natuurlijk allemaal super blij dat het eindelijk over is 
Maar dat kwam natuurlijk niet door niks 
Pieken en dalen, maar nu al 80 jaar vrij 
Dit maakt ons allemaal heel blij 
Niet overal hebben ze zoveel geluk als wij hebben 
In Oekraïne en Gaza kunnen ze alleen maar dromen over vrede 
Kon ik hen maar helpen 
Ik vind dat zij ook vrijheid verdienen 
Een wereld zonder oorlog is fijn 
Mijn droom is dat alle kinderen van de wereld gelukkig kunnen zijn 
 
Yuna Starke, groep 7a Montessorischool 
  

5. EERVOLLE VERMELDING 
 
OORLOG 
10 mei 1940 
De dag dat de nachtmerrie begon. 
De Duitsers vielen Nederland binnen. 
Maar Nederland liet zich niet overwinnen. 
Totdat 14 mei aanbrak. 
Alle huizen gingen plat. 
Vele mensen moesten onderduiken, anders ging Hitler ze gebruiken. 
De Joden werden opgesloten, anders waren het allemaal doden. 
Maar wat de Joden niet wisten, was dat de douches waren vergiftigd. 
Sommige Joden bleven onderduiken. 
Zij konden de slechte mensen niet ruiken, 
Het einde van de oorlog kwam in zicht. 
Gelukkig was er weer licht. 
 
Femke Meyer, Morris van Dijk en Evi Mayers, groep 7a IKC Socrates 
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OORLOGSLEVEN 
Op dit moment zijn er ongeveer 60 oorlogen 
En mijn land hoort daarbij 
Ik wil gewoon alles mogen 
Alle slachtoffers in een rij 
Oorlogen overal 
Dat maakt ons leven erg smal 
Door jou ben ik alleen 
Daardoor sta ik niet op mijn sterkste been 
Wat heb ik gedaan om dit te verdienen 
Nu moeten wij onze vijanden bedienen 
Ze wilden ons gevangen nemen 
Maar onze familie nam snel de benen 
Dat beeld zie ik voor mij 
Voor mij en mijn zus allebei 
Alle goede tijden 
Daar moeten wij strijden 
Je vermoordt onze mensen 
En gaat over onze grenzen 
Ik heb jou niks misdaan 
Waarom ben je naar ons land gegaan 
Met al die dood 
Kleurt de wereld rood 
Als jij ons dit bespaart 
Is dat beter voor de aard 
Soms droom ik dat het over is 
Omdat er zoveel is wat ik nu mis 
Waarom ben ik niet vrij 
Dit past echt niet bij mij 
Er zijn nu zoveel verdrietige mensen 
Wanneer kunnen wij stoppen met wensen 
Wanneer wordt de strijdbijl begraven 
Dan krijgen wij alles terug wat mensen ons gaven 
 
Emma Lagunas Post, Rava Weel, Caro Ottens en Belle van der Laan 
groep 8  Westfriese Vrije School Parcifal  



5 
 

MEI 1940 
Mei 1940, het begin van een verschrikkelijke tijd 
De nazi’s troken Nederland in, tot oorlog bereid 
Wij hebben vijf jaar lang in een bezetting geleefd 
en hebben vreselijke dingen beleefd 
De nazi’s hadden het niet met de joden  
de wouden hun dan ook op een akelige manier doden 
 
Gelukkig leven we nu in een betere tijd, 
want we zijn door de geallieerden bevrijd 
er worden in de wereld vrijheden beperkt 
blijkbaar heeft de oorlog ervaring niet gewerkt 
 
maar vandaag staan we stil bij die ellendige tijd 
en morgen onze 80 jarige vrijheid 
 
Dylan en Tygo, groep 7, Kindcentrum Het Spectrum 
 
VRIJHEID 
Vandaag is een dag die ik niet vergeten mag. 
We streden voor ons Vaderland, maar sommige stonden aan de Duitse kant. 
Vele Joden waren dood gegaan. 
Hierdoor waren mensen erg ontdaan. 
Op 5 mei is eindelijk de oorlog voorbij. 
Wat is het fijn om weer vrij te zijn.  
 
Minck Putman en Devin Groot, groep 7c, IKC Socrates 
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2E WERELDOORLOG 
Stel je voor, dat je als kind naar een concentratiekamp moet 
dat je zoveel zonder eten en drinken doet 
dat je huis wordt verwoest door bommen 
waarvan heel veel mensen verstommen 
 
zo bang, we zitten hier al lang 
uren wachten met het uitzicht op verwoeste grachten 
zoveel bommen, zoveel geluid 
oh wat klinkt dat toch luid 
zoveel gevecht en geweld 
soms stelen ze zelfs geld 
 
iedereen is bang 
en verstopt zich in de gang 
soldaten komen naar binnen 
nou hopen dat Nederland zal winnen  
wat een eeuw met al dat geschreeuw 
 
Lieke, Jara en Mira, groep 6 en 7, Basisschool Het Spectrum 
 
HAND IN HAND 
Er is oorlog dat is niet fijn 
Mensen zijn bang en willen vrij zijn 
Soldaten vechten zonder rechten. 
We hopen op vrede keer op keer, dat is onze reden. 
Vrijheid is spelen, lachen en rennen zonder verdriet. 
Hand in hand, zo maken wij samen een vrolijk land. 
 
Sule en Meysa, groep 8c ICK Socrates  
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DE HERDENKING 
85 jaar geleden begon de vreselijke oorlog in Nederland. 
De Duitsers vallen dan binnen. 
Op dat moment ging het beginnen. 
5 dagen hielden we stand. 
Daarna staken ze heel Rotterdam in brand. 
De koningin ging naar Engeland. 
Op dat moment kwamen de geallieerden in opstand. 
De joden hadden geen rechten. 
Daarom gingen ze soms vechten. 
5 mei waren wij blij. 
De oorlog was voorbij. 
Sommige joden kwamen terug. 
Maar velen gingen dood. 
Daarom zijn 4 en 5 mei niet alleen kleurig, maar ook heel treurig. 
De joden worden herdacht met een roos. 
Maar toch zijn wij nog steeds heel boos. 
 
Jord, Jaylen en Twan, groep 8b, Roald Dahlschool 
 
GEDICHT 80 JAAR VRIJHEID 
Vandaag de dag zijn wij allen 80 jaar vrij 
Dat vieren wij zij aan zij 
Maar eerst herdenken wij de mensen 
Daarna kunnen we door kletsen 
Voor de vrijheid en de kansen 
Dat je mag huilen schreeuwen dansen 
Niemand wil in de oorlog leven 
Daar zitten vast veel mensen van te beven 
Nu denken wij aan vrede en vrijheid 
Want 85 jaar terug waren ze dat even kwijt 
 
Melina, groep 8b, IKC Socrates  
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VRIJHEID 
80 jaar geleden zijn we eindelijk vrijgekomen van de Duitsers. 
helaas zijn er nog steeds oorlogen 
Leg die wapens maar neer 
want het doet alleen maar zeer. 
We gaan lachen met elkaar 
want dat raakt de goede snaar. 
We zijn een vrij land 
zonder trammelant, 
zet al die Duitsers nu maar aan de kant. 
Leven uit je hart en voel deze beat, 
doe wat je leuk vind en geniet. 
Maak plezier met elkaar 
want dit is het gebaar. 
In NL is vrijheid het hoogste goed, 
dus knuffel 
nu je buurman omdat het moet! 
 
We moeten kunnen buiten spelen, 
lekker genieten van die vrijheid, 
Dat geeft toch zo'n blijheid. 
We moeten stoppen met vechten want we willen geen oorlog, 
maar wel bij een patatje waar het dan wel weer mocht. 
Elke dag vrijheid, 
elke dag veel buiten spelen 
want dat gaat goed. 
We zijn met z’n allen, 
dus we gaan knallen 
en we hebben plezier 
op onze eigen manier. 
We houden van sport, 
en we houden het kort. 
Ons vaderland met ons goede volk, 
Zo vrij, alsof we vliegen op een wolk. 
 
Roan en Theamo, groep 7, Oecumenische Basisschool Dynamis 
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VRIJHEID MAAKT BLIJHEID 
80 jaar vrij dat vieren wij op 5 mei 
vrijheid maakt blijheid 80 jaar zonder strijd 
joode hadden flinke arbeid nu zijn wij vrij 
dat maakt ons blij  
 
vrijheid maakt blijheid 
 
sommige mensen zijn slecht 
er ontstond een groot gevecht  
het gevecht hield niet op 
op een dag zei er iemand stop 
 
vrijheid maakt blijheid 
 
oorlog verpest het leven 
en dat gevoel laat mij beven 
ik kan nu buitenspelen 
dat mag niemand meer van mij stelen 
 
vrijheid maakt blijheid. 
 
Sophie en Julia, groep 7b, IKC Socrates 
 
WERELDOORLOG 
In de schaduw van de strijd, zo donker en zwaar. 
Verdween de hoop, het was een vreselijk jaar. 
Kinderen huilden, verloren hun huis. 
Een wereld in chaos, zo stil als een kruis. 
Maar in de nacht gloorde de dageraad. 
Met dromen, van vrede, die niemand meer kwaad. 
Laten we leren van het verleden, zo groot. 
En bouwen aan liefde, dat is onze nood.  
 
Mila, groep 8a, IKC Socrates  
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ANNE FRANK 
In een huis verborgen, stil en klein, 
leefde een meisje vol van pijn. 
 
Anne Frank, haar naam zo groot, 
Ze droomde van brood en was in nood. 
 
In haar dagboek schreef ze over haar dromen 
Zo graag wilde ze naar buiten, klimmen in de bomen. 
 
Door de Duitsers kon dit allemaal niet, 
Tot de onderduikers hun verdriet. 
 
Hoeveel hebben wij hiervan geleerd? 
Of wordt er steeds opnieuw oorlog gecreëerd? 
 
Oorlog en angst zijn niet fijn, 
Wij wensen een wereld zonder pijn.  
 
Deylen Vorswijk, groep 8 a IKC Socrates 
 
VREDE IS BELANGRIJK! 
Was er maar overal op de wereld vrede, 
Maar dat kan helaas niet 
Al die kinderen die in oorlog leven, 
Die krijgen geen school, 
Geen eten, 
Geen drinken 
Alles is kwijt 
Kon ik er maar iets aan doen, 
Al die zielige arme mensen 
En veel overleven het niet, 
Doe er iets tegen, 
Alsjeblieft! 
 
Lena de Koning, Basisschool Het Ooievaarsnest 
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SCHADUWEN VAN DE MEKONG 
 
langs de oevers van Mekong, stil  
en diep, Waar rijstvelden zich uitstrekken  
onder de zon, klonken de voetstappen 
van jonge soldaten, hun dromen ver  
weg, hun jeugd verloren. 
 
Helikopters sneden de lucht 
doormidden, Napalm Schaduwen  
dansten op de grond, Kinderen met  
inktvlekken op hun handen, leraren die  
hun klaslokaal verlieten. Waarom  
deze strijd, deze eindeloze pijn? Wat  
was hun misdaad, wat hun zonde? Ze  
zochten alleen maar vrede en licht, 
maar vonden alleen maar duisternis 
en dood. 
 
Kay, groep 8a IKC Socrates 
 
PALESTINA  
Palestina, land van de zon,  
Waar het leven zo mooi begon.  
De bergen, de zee, de hemel zo blauw,  
Een plek waar mensen nu staan in de kou  
 
De straten vol van herinneringen, van liefde en pijn 
Angst en oorlog zijn niet fijn.  
Mensen die hopen op een betere toekomst vol vrede voor klein en groot  
Het land was eerst zo mooi, nu is het kapot en zijn mensen in nood.  
 
Ik voel zoveel verdriet  
En weet de oplossing niet.  
FREE PALESTINE!   
 
Nora Ahmad, IKC Socrates  
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ONSCHULDIG 
Vijf mensen werden gepakt meegenomen 
Ze werden niet meer vernomen 
Stil lopen ze in een rij, zij aan zij 
Zo liepen ze langs het water, over de straten 
Ze zouden alles achterlaten 
Bang voor wat er was, 
Bang voor wat er kwam 
en zo stonden ze 
met een blinddoek om 
Ze wisten niet wat er gebeuren kon 
Zo kwamen ze aan hun eind 
Ze waren onschuldig 
Op dezelfde plek waren hun geesten geduldig 
 
Olivia van Keulen, Groep 7\8 Montessorischool 
 
VOOR ANNE FRANK: GEDICHT 
anne frank was zo dapper. 
zo dapper en zo koud 
de legers kwamen binnen 
en dat vond ik heel erg fout 
de legers kwamen binnen 
toen werd je veraden, veraden 
en gekwetst, toen ging ze 
naar het kamp heel 
hard aan het werk. Je 
was echt heel erg sterk 
maar van binnen heel erg 
slap was pas 13 jaar toen 
toen de wereld vergad overleed 
toen je 15 was 
 
Valéry Hamers, groep 6\7 Montessorischool 
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TWEEDE WERELDOORLOG 
Oorlog, oorlog en nog eens oorlog. 
Wie dat start, is een vervelend joch. 
Wij willen vrede, wij willen vrijheid. 
Wij zijn klaar met die arbeid. 
Die concentratiekampen zijn niks voor ons. 
Wij zijn de champions. 
Dit is een vreselijk kamp. 
Wij krijgen hier veel kramp. 
Wij zijn in gevecht. 
Dit is niet ons recht. 
Joden moeten verstoppen. 
Jullie moeten stoppen! 
Wij hebben niks misdaan. 
Wij krijgen een traan. 
Jullie vallen ons aan. 
Als het zo doorgaat gaan wij eraan. 
Wij willen dit niet. 
Wij krijgen verdriet. 
Jullie moeten stoppen. 
Nee, dit zijn echt geen moppen. 
Wij zijn Nederland. 
En dit is ons land. 
80 jaar vrijheid. 
Nu heeft iedereen zijn tijd. 
En leven we hopelijk voor altijd in vrijheid! 
 
Bento Petiet en Benjamin Beunderen, groep6\7 Montessorischool 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

DE OORLOG KWAM 
De oorlog kwam, zo groot, zo zwaar, 
mensen renden, dachten niet meer klaar. 
Vliegtuigen vlogen hoog, heel snel, 
over steden, over land, brachten overal de hel. 
Mensen huilden, zoekend naar hun huis, 
ze konden niet meer lachen, alles was een kruis. 
In de donkere nacht, geen sterren te zien, 
de wereld was grijs, geen groen of misschien. 
Maar toen, na lange tijd van pijn, 
kwam de vrijheid, als zonneschijn. 
De oorlog was voorbij, hoera! 
Mensen juichten, het was klaar! 
De kinderen renden door het gras, 
de zon scheen fel, het leven is weer zoals het was. 
Vrijheid is het mooiste dat we hebben, 
een wereld zonder oorlog,  
 Laten we hopen dat het voor altijd zo zou zijn 
voor iedereen, groot en klein. 
 
Ivan, Jay en Boaz, groep 8a van de Roald Dahlschool 
 
VREDE MOET ER ZIJN 
vrijheid is kostbaar het is een geschenk  
de oorlog was niet fijn ik ontroer als ik eraan denk.  
De joden streden voor vrede.  
Ik weet dat velen spoorloos zijn verdwenen  
zij zaten in het verzet of waren joods  
men weet niet hoe of waar hun zijn gedood  
vrijheid is leven geef mij vreden,en laat het lot 
in de handen van mijn god.  
de joden moeten samen buiten spelen 
kleine dingetjes delen  
en simpel leven in vrede.  
Leve is hoop en vrede is niet goedkoop 
 
Viktorya van Doesburg en Atena Nurzad, groep 6\7 Montessorischool 


